
 

 

     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 4 februari 2024 

   

  Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 
om samen te omarmen 

 

- Geloven - 
VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 215:1, 2, 4, 5 en 7  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 

Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 



 

 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 
 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden 

 

Lied: 695:1  Heer, raak mij aan met uw adem 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied:  695:2  Raak met uw adem mijn onrust 

 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 
 

Leefregel: Rom. 13:8-10 

 

Lied: 695:4 en 5  Kom en doorstraal mijn dagen 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 
 

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 



 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord: Lied 314:1 en 3 Here Jezus, om uw 

woord 
 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 
 

Schriftlezing: 2 Kon. 4:18-22, 32-37 

 

Lied: Ps. 142:1 (NPB) Wanhopig schreeuw ik tot de Heer 

 

Wanhopig schreeuw ik tot de Heer, 

mijn zorgen werp ik voor Hem neer. 

Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid 
Mijn klachten stort ik voor Hem uit. 

 

Schriftlezing: Joh. 4:46-54 

 

Lied: Ps. 142:4 en 6 (NPB) Ik roep tot U 

 

Ik roep tot U, ik blijf erbij: 
U bent het toevluchtsoord voor mij. 

HEER, alles wat ik heb, bent U. 

Zie mijn ellende, help mij nu. 

 

 



 

 

Laat mij in vrijheid verdergaan, 

dan hef ik weer een loflied aan 
met ieder die rechtvaardig leeft: 

U bent het die bescherming geeft. 
 

Overdenking 

 

Lied: De hemel is de mens zo ver nog niet (Van Harte 72, mel. Gezang 487) 

 

De hemel is de mens zo ver nog niet. 

De schepping ligt niet tevergeefs te wachten. 

Op aarde woont niet louter het verdriet. 

De wereld is geen akker vol met klachten. 

Want om ons heen spelt God het nieuwe lied 
van liefde, méér dan wij hier ooit verwachtten. 

 

De liefde heeft hier onder ons gewoond. 

Zijn handen deelden zegen en verzachtten 

de zuchten, die in stilte uitgestroomd 
als vragen, onvoltooid op antwoord wachten. 

Hij is het water en het brood, 

het licht van leven in de doodse nachten. 

 

In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt, 
de schepping tastbaar doel en zin gegeven, 

de aarde in genade aangeraakt, 
de wereld met een lofgedicht omgeven. 

Ik adem op: bevrijdt en nieuw ontwaakt 

schenk ik, U God, in Christus heel mijn leven. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God, de Vader.  

Hij is de bron van alle leven  

en houdt van alles wat bestaat.  

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 

Hij was een mens zoals wij.  



 

 

In Hem was God midden tussen de mensen.  

Hij was goed tot het uiterste.  
Daarom verrees Hij tot nieuw leven  

en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.  

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt  

voor alle mensen van alle tijden.  

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen  

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.  

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven  

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.  

Die Geest blijft ook werken in de Kerk 695 

en overal waar leven groeit en liefde bloeit.  

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat  

en dat het goede het eens zal halen op het kwade.  

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood  

voor alle eeuwigheid.  Amen. 

 

Gebeden -  Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 868:1 en 2 Lof zij de Heer 
 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 



 

 

Amen – Lied 415:3 

 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 
MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

 

Oog hebben voor elkaar. Dat ene kaartje of de welgemeende vraag: ‘Hoe gaat 

het met je?’ Het lijken kleine dingen, maar ze kunnen een ander goed doen. We 

denken aan elkaar en zoeken een manier om in Gods naam er te zijn voor hen 

die het moeilijk hebben door ziekte of ander lijden of verdriet. 

 

Hoe bijzonder kan het zijn als er onverwacht 
een reisgenoot is die er voor jou wil zijn.  

Die jouw moeite en kwetsbaarheid ziet.  
Die stil aanwezig is, luistert  

naar jouw vragen, moeite en pijn.  

Die met jou meeloopt. 
 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 



 

 

Samen eten. 

In overleg met de bewoners van de Breehof, gaan we weer gezellig een avond 
eten. We hebben afgesproken om dit maandag 19 februari te doen. Ook u als 

gemeente bent hiervoor van harte uitgenodigd. We denken hierbij aan soep als 

voorgerecht, daarna een winter(stamppot)buffet, We besluiten met een lekker 

dessert. 

Bij het koffiedrinken ligt een intekenlijst om u op te geven en misschien wilt u 

ook wat koken, dit kan ook op de lijst gezet worden.  

We denken hierbij aan koken voor ong. 6 personen. 

We willen u en de gasten ontvangen vanaf 16.30 uur zodat we om 17.00 uur aan 

tafel kunnen. 

Iedere keer ervaren we weer dat dit voor de Breehof en ook voor ons als gemeente 

een waardevol gebeuren is. 

Namens de kerkenraad,  Hilly Lanjouw, scriba 

 

Samen op Zoek. 

We willen een keer wat nieuws doen op zondagavond 11 februari. 

Deze avond zal weer in het teken staan van muziek maar heel anders dan vorige 

keer toen we hebben geluisterd naar de mis van Herman Finkers. 

We vragen aan belangstellenden om zelf een stukje muziek op te zoeken 

waardoor je bent geraakt. De bedoeling is om dit stuk muziek op deze avond 

mee te nemen. We kunnen dit dan laten horen en wie dit heeft meegenomen kan 

dan vertellen wat hem of haar daarin zo aanspreekt.  

De muziek kan en mag van alles zijn. Op de avond zelf kun je gewoon een CD 

of USB stick meenemen waarop het stukje staat. Als je iets van Spotify of 

Youtube wilt laten horen dan is dat ook goed. In dat geval graag een paar dagen 

van te voren mij laten weten om welk stuk het gaat dan kan ik het opnemen. Het 

stukje moet niet langer zijn dan ongeveer 5 minuten. 

Je mag ook een paar stukjes meenemen voor als er extra ruimte en tijd is. 
Uiteraard als je alleen wilt komen luisteren ook van harte welkom. 

 

Als je denkt: Dit is iets voor mij, kom dan op genoemde datum. We beginnen 

om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Koffie en thee staan klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 02 februari is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 



 

 

Zondag 11 februari 

Voorganger:  Ds. H. Jumelet 
Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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